
 

 

 

IN MEMORIAM – Wim Ravensbergen 

 

 
 

Zoveel vluchten samen gevlogen, altijd de rustige vlieger met zijn typerende droge humor. 

Samen boven z’n woonplaats gevlogen, maar ook boven Katwijk waar hij vertelde dat hij daar 

zijn jeugdjaren had beleefd. Nog niet zo lang geleden feliciteerde hij me met m’n theorie “je 

bent een kei, figuurlijk gesproken natuurlijk, anders zou de praktijktraining erg lastig worden”.  

Ineens is het voorbij…ik kan het nog niet bevatten!!! 

 

    
 

Wim is niet meer, maar de goede herinneringen aan hem blijven achter.  
Sterkte aan de nabestaanden! 


